Hand-out — Schelluinen — 10 april 2022 18:30 uur — Proponent R.P. Hoogenboom uit Woerden

Aanvangstekst: Hebreeén 10:19-23
Schriftlezingen: Matthels 27:33-54, Psalm 22

Tekst: Matthelis 27:45-46

En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel
de aarde, tot het negende uur toe. Ongeveer op het
negende uur riep Jezus met een luide stem: Elj, Eli,
lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God,
waarom hebt U Mij verlaten?

Thema: Niet wanhopen

b

Inleiding

Schilderij ‘De Schreeuw’ (Edvard Munch) —
uiting van pijn, depressie, onmacht, wanhoop —
herkenning?

Jezus’ schreeuw — pijn, depressie, onmacht,
wanhoop? — echt door God verlaten? — geen
antwoord?

Gebeurtenissen rond het kruis: psychisch en
lichamelijk lijden door Jezus

Jezus verraden, verloochend, verlaten door vrienden — onrechtvaardig behandeld — bespot en bespuwd
Zwaar lichamelijk lijden — vervloekt (Gal. 3:13) — (doel)bewust

Jezus strijdt als koning tegen zonde, duivel en dood

Jezus als ‘koning van de Joden’ — strijd tegen zonde, duivel en dood

Bespot door 3 groepen mensen (voorbijgangers, Joodse leiders, misdadigers) — verleiding om op te geven
(vgl. verzoeking in woestijn, Matt. 4) — ‘Als U Gods Zoon bent ...’

Jezus gebruikt macht niet voor zichzelf — Houdt God de Vader wel van Jezus, de Zoon?

Jezus door God verlaten

Climax — totale verlatenheid — God verbergt zijn aangezicht — duisternis als teken van Gods toorn (Amos
8:9, Joél 2:1-2) — oordeel van God over de zonde

Jezus schreeuwt het uit — waarom? — niet te bevatten (Luther) — over mediteren

Wanhoop? — Laat Jezus God ook los?

Psalm 22

Mens die lijdt — blijft roepen (vers 3) — waarom blijft God op afstand? (vers 2,12,20)
Beroep op Gods verlossingsdaden: in het verleden (vers 4-6) en persoonlijk (vers 10-11)
Nu: hopeloos, beestachtig behandeld (vers 13-18) — om wanhopig van te worden
Omslag: God geeft antwoord (vers 22) — vreugde, lofprijzing (vers 23-27)

Wereldwijd perspectief: koningschap over heel de aarde (vers 28-32)

Niet wanhopen: God hoort!

En bij Jezus dan: komt er een antwoord? — eerst niet — Jezus schreeuwt nog een keer — geeft de geest
Toch antwoord — En zie! (vers 51)

In de tempel: gordijn scheurt — geen offers meer nodig — schuld is verzoend — niet wanhopen!
Kosmos in beweging: heiligen (tijdgenoten?) staan op — verschijnen na Jezus’ opwekking — dood is
overwonnen — niet wanhopen!

Belijdenis heidense officier/soldaten: dit is Gods Zoon! — wereldwijd perspectief — uitnodiging

Niet wanhopen: over je zonde — te midden van kwaad —in je lijden — bij verleiding door de duivel
Jezus werd verlaten ... opdat wij nooit door Hem verlaten worden



