Boekje bij de leerdienst over het gebed

‘Vraag het de
hemelse Vader’

Gebrandschilderd raam met gevouwen handen

Bijbelgedeeltes:
Lukas 11:1-13, Romeinen 8:14-17
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Vooraf — om erin te komen

We beginnen vandaag met een serie leerdiensten over het
gebed. We doen dit aan de hand van het gebed dat de Heere
Jezus aan zijn discipelen heeft geleerd, het Onze Vader. In deze
dienst staat de aanhef van dit gebed centraal. Wat betekent het
om een ‘Vader in de hemelen’ aan te spreken?

e Een vriend, klasgenoot vraagt wat bidden is. Wat zou je
antwoorden?

e Is bidden iets wat je kunt leren? Zo nee, waarom niet? Zo
ja, hoe dan?

e Wat maakt christelijke gebeden anders dan andere
gebeden?

e Wat is de betekenis van het Onze Vader in uw leven?

Uit de schat van de kerk
Heidelbergse Catechismus zondag 46

Vraag 120: Waarom heeft Christus ons geboden God aldus aan te
spreken: Onze Vader?

Antwoord: Om van meet af aan, bij het begin van ons gebed, in ons
het kinderlijk ontzag en vertrouwen op God te wekken, die samen
de grond van ons gebed vormen, namelijk dat God door Christus
onze Vader is geworden en dat Hij ons datgene waarom wij Hem
met een oprecht geloof bidden, veel minder zal weigeren dan onze
vaders ons aardse dingen ontzeggen.

Vraag 121: Waarom wordt hier bijgevoegd: die in de hemelen zijt?
Antwoord: Opdat wij over de hemelse majesteit van God niet op
aardse wijze denken, en van zijn almacht verwachten al wat wij
voor lichaam en ziel nodig hebben.



Belangrijke Bijbelgedeeltes over God als Vader

e Deuteronomium 32:6 e Jeremia 3:4

e Psalm 89:27 e Matthels 10:29-30
e Psalm 103:13 e Johannes 20:17

e Jesaja 63:16 o Efeze 2:18

Tijdens de preek — om erbij te blijven

Vraag het de hemelse Vader

Inleiding
e Bidden is zo gek nog niet
e Bidden kun je leren (Lukas 11:1)

Zeg: Onze Vader in de hemelen (Lukas 11:2)
e Opdracht
e Vader
o Hijis verheven
o Van Christus en van de gelovigen (Romeinen 8:14)
e Onze
o Wij bidden niet alleen
e In de hemelen
o Ver weg of dichtbij?

Bidden tot de hemelse Vader
e Dankbaarheid
e Vertrouwen (Lukas 11:10)

Wat de Vader geeft (Lukas 11:11-13)
e Wat Hij niet geeft
e Wat Hij wél geeft




Zingen: Abba Vader U alleen (Weerklank 419)

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts van U alleen,

dat mijn wil voor eeuwig zij,

d'Uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,

Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts van U alleen.

Na de dienst — om door te denken

e Voel je je weleens eenzaam als je bidt? Hoe ga je daarmee
om?

e Wat betekent het voor u dat wij God als ‘onze Vader’ mogen
aanspreken?

e Hoe verhoort God onze gebeden?

Wilt u reageren naar aanleiding van deze dienst?
Dat kan: predikant@hervormdschelluinen.nl of 9 06-83386989
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