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‘Woorden wegen’
over het negende gebod
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Vooraf — om erin te komen

We vervolgen onze serie leerdiensten over de Tien Geboden of
de Tien Woorden zoals ze ook wel worden genoemd. Vandaag
behandelen we het negende gebod. In dit gebod worden we
opgeroepen om ‘geen vals getuigenis tegen onze naaste te
spreken.’

e Eris een spreekwoord dat zegt: ‘Al is de leugen nog zo
snel, de waarheid achterhaalt haar wel.’ Klopt dit altijd?

e Veel mensen vertellen liever iets negatiefs over een ander
dan iets wat positief is. Waarom zou dat zo zijn? Herken je
dit bij jezelf?

¢ Leugens kunnen grote gevolgen hebben. Noem eens wat
voorbeelden uit de Bijbel en uw eigen leven.

Uit de schat van de kerk
Heidelbergse Catechismus zondag 43

Vraag 112: Wat wil het negende gebod?

Antwoord: Dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg,
niemands woorden verdraai, geen kwaadspreker of lasteraar ben,
niemand lichtvaardig en zonder wederhoor veroordeel of laat
veroordelen. Maar dat ik alle soorten leugen en bedrog als werken
van de duivel zelf vermijd, als ik niet de zware toorn van God op
mij wil laden. Evenzo, dat ik in rechtszaken en alle andere
handelingen de waarheid liefheb, eerlijk spreek en getuig en ook
de eer en de goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen
verdedig en die bevorder.



Tijdens de preek — om erbij te blijven

Het negende gebod: ‘Woorden wegen’

Het gewicht van woorden
e De tong is een klein vuur (Jakobus 3:5)
e Lastig te temmen (Jakobus 3:7-8)

De kern van het gebod
e Een duidelijk gebod (Exodus 20:16)

e De impact van valse beschuldigingen

De reikwijdte van het gebod

e Leugen
¢ Noodleugen
e Bedrog

e Kwaad spreken

Het doel van het gebod
e Goed spreken
e Liefde tot de Waarheid

o | v

i:
e
o=
4=

iy b
X |

>

Y

—_—

Wi




Na de dienst — om door te denken

e Op welke manier merkt u in uw leven dat de tong ‘een klein
vuur is dat een grote hoop hout in de brand kan steken’?

o Vertel, bedenk iets positiefs over uw buren.

e Wat merken andere van uw waarheidsliefde?

Gebed:
Doe mij, Heer, te rechter tijd zwijgen,
laat mij niet spreken zonder grond,
bewaak de deuren van mijn mond,
laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen.

Anneke Kaai, 1990:

Leg geen
vals getuigenis af.

De omgekeerde mond,
de waarheid op haar kop,
zwart als de dood.
Betrouwbaar zijn,
vast en stevig,
een zeer hecht
fundament.

Wilt u reageren naar aanleiding van deze dienst?
Dat kan: predikant@hervormdschelluinen.nl of £ 06-83386989
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