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Bijbelgedeeltes:  

Exodus 20:8-11, Lukas 6:1-5 

 

Zondagavond 18 april 2021 

Hervormde gemeente Schelluinen 

ds. H.E. Veldhuijzen 



We vervolgen onze serie leerdiensten over de Tien Geboden of 

de Tien Woorden zoals ze ook wel worden genoemd. Vandaag 

behandelen we het vierde gebod. In dit gebod gaat het om de 

rustdag. 

 

• Wat maakt de zondag voor u tot een bijzondere dag? 

 

• Hoe ziet uw (digitale) agenda eruit? Wat is de eerste dag 

van de week?  

• De Tien Geboden staan op twee plaatsen in de Bijbel. De 

tekst van deze twee versies van de wet is bijna hetzelfde. 

Het grootste verschil is het vierde gebod. Lees Exodus 

20:8-11 en Deuteronomium 5:12-15. Wat valt u op?

 

Heidelbergse Catechismus zondag 37 

 

Vraag 103: Wat gebiedt God in het vierde gebod? 

Antwoord:  

Ten eerste, dat de kerkelijke Woordverkondiging en de scholen in 

stand gehouden worden, en dat ik vooral op de sabbat, dat is op 

de rustdag, trouw naar Gods gemeente kom om Gods Woord te 

horen, de sacramenten te gebruiken, God de Here openlijk aan te 

roepen en als christen de armen bij te staan. 

Ten tweede, dat ik alle dagen van mijn leven afstand van mijn 

boze werken neem, de Here door zijn Geest in mij laat werken en 

aldus de eeuwige sabbat in dit leven aanvang.  



Het vierde gebod: ‘Een dag apart’ 

 

Inleiding 

• Hoe ervaren wij de zondag? 

 

Waar komt de rustdag vandaan? 

• Sabbat is door de HEERE apart gezet 

 

• Exodus 20 

o Reden: rust na de schepping 

o Dag van rusten 

 

• Deuteronomium 5 

o Reden: bevrijding uit Egypte 

o Dag van gedenken 

 

Jezus is Heere van de sabbat (Lukas 6) 

• Dat laat zien wie Hij is 

• Hij werkt op de sabbat 

• Hij rust op de sabbat 

 

Wat is onze rustdag? 

• Zaterdag of zondag? 

 

Wat is het doel van die dag? (HC 37) 

• Een dag om te gedenken: Woord en sacrament 

• Een dag om te helpen: bidden en bijstaan 

• Een dag om te rusten: laat de Geest werken 

• Een dag van voorbereiding: eeuwige rust 



• Wat betekent het dat Jezus Christus zegt dat Hij ‘Heere is ook 

van de sabbat’? 
 

• De catechismus noemt verschillende doelen van de rustdag. 

Zie vorige bladzijde. Welk doel valt u het meeste op. Hoe krijgt 

dat vorm in uw leven? 
 

• Bid de Geest van God in u werkt, zodat u in dit leven al begint 

aan de ‘eeuwige sabbat’. 
 

“De zevende dag heeft geen avond en geen ondergang, U hebt hem 

geheiligd om eeuwig te duren. Dat U na al Uw zeer goede werken, die U in 

rust hebt gemaakt, op de zevende dag hebt gerust: daarin kondigt de stem 

van Uw Boek ons aan dat ook wij na onze werken – zeer goed omdat U ze 

ons geeft – tot rust zullen komen in U op de sabbat van het eeuwige leven.” 

(Augustinus, Belijdenissen, Boek 13) 

 

 

 

 

 

Wilt u reageren naar aanleiding van deze dienst? 

Dat kan: predikant@hervormdschelluinen.nl of 0183-623669  

Anneke Kaai, 1989: 
‘Heilig de sabbat.  

Zes dagen heb je om 
te werken – zet één 
dag apart (=heilig) 

voor God.’ 
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