Verwerkingsvragen voor bij de avonddienst op zondag 27 februari 2022
1° Lijdenszondag
Hervormde Gemeente Schelluinen

Schriftlezingen: Markus 8: 27 t/m 38,

Markus 9 : 30 t/m 37,
Markus 10 : 32 t/m 34 (tevens tekstgedeelte)

Thema: “Op weg naar Jeruzalem”

Een gezegende bespreking en/of overdenking toegewenst!

1.

2.

Wat heeft u/jou in de preek het meest aangesproken, en waarom?

In de preek werd gezegd: “Christus openbaart zich gaandeweg, onderweg
naar Zijn lijden, Zijn kruisdood... Hij Zelf maakt het waar, toen... maar ook nu
nog! Hoe ontdekken wij dat? Ook op de weg, in de navolging van Christus.
Het lijdensevangelie is nooit een bespiegeling, maar altijd een dringende en
hartelijke uitnodiging: Volgt Mij!”

“Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen
en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen;
maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal
het behouden” (Markus 8 : 34-35) Hoe kunnen wij Jezus volgen op Zijn
kruisweg?

In Jeruzalem, vlak voor Zijn lijden en sterven, zegt Jezus ook: “Lieve kinderen,
nog een korte tijd ben Ik bij u. U zult Mij zoeken, en zoals Ik gezegd heb tegen
de Joden, zo zeg Ik het nu ook tegen u: Waar lk heen ga, kunt u niet komen”
(Johannes 13 : 33). Hoe verhouden deze teksten zich tot elkaar?

De discipelen waren “verbaasd en bevreesd” (Markus 10 : 32). Uiteindelijk
toen Jezus Zich liet gevangennemen, verlieten Zijn discipelen Hem en
vluchten zij allemaal (Markus 14 : 50). Wat zegt dit over Zijn discipelen?
Waarin herkennen we onszelf in (één van) hen?

Waar zit bij ons ten diepste de vervreemding en de ergernis in die lijdensweg
die Jezus vrijwillig(!) gaat? Wat zegt dat over ons?

Dominee noemt de lijdenweken iets van een (herhalings)oefening voor ons.
Hoe Kijk(t) u/jij aan tegen de lijdensweken die vandaag weer zijn begonnen?
Hoe zouden de komende lijdensweken ons geloofsbeleving kunnen verdiepen
en ons kunnen doen groei in geloof en vertrouwen? Wat is daarvoor nodig?

Het afschaffen van de coronamaatregelen en de beperkingen — ook in de kerk
— valt nu sdmen met het begin van de Lijdenstijd. Hoe kan de opdracht van
Jezus: “Volg Mij” en “Volhard” ons persoonlijk helpen, maar ons ook samen-
met-elkaar helpen om (weer) inhoud te geven aan onze roeping om samen-
gemeente-van-Christus-te- zijn?

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Noordam, Nieuwendijk.



